
Slotgedachte bij de viering van 26 februari 2023 
1ste zondag in de veertigdagentijd 
 
Als hebben je droom is, 
zul je er alles aan doen om het te krijgen. 
 
Als bezit je geluk bepaalt, 
is de honger naar meer niet te stillen. 
 
Als overvloed gewoon is, 
is dankbaarheid ver te zoeken. 
 
Als gerechtigheid je vreemd is, 
kan niets je ertoe bewegen te geven, 
te breken en te delen. 
 
Maar…als de Geest je bezielt, 
maak je andere keuzes, 
is zijn het belangrijkst, 
maakt liefde gelukkig,’ 
kleurt dankbaarheid je leven 
en wil je de ander recht doen. 
 
Als de Geest je bezielt, 
ga je de weg die meebouwt, 
aan het Koningkrijks Gods, 
deze wereld, maar dan anders, 
is het besef dat dat ook de tafel der armen, 
een welgevulde tafel dient te zijn 
en daarbij helpt als wij ons 40dagen project 
ook deze week van harte steunen… 


