
Slotgedachte bij de viering van 9 juli 2023 
 
Leun op Mij, hoorden wij vandaag; 
Mijn last is licht, 
Ik leg jullie geen onnodige geboden 
op. 
 
Aan Tien Woorden heb je genoeg, 
Tien Woorden die leiden naar 
gerechtigheid en vrede, 
naar een nieuw wereld, 
een wereld voor alle mensen. 
 
Velen hebben die boodschap 
maar moeilijk verstaan. 
Maar er zijn er die door woord en 
daad 
onsterfelijk zijn geworden, 
zoals Franciscus van Assisi. 
 
Nog altijd zijn er mensen  
die als pelgrims naar Assisi gaan. 
Eén van hen is Claartje.  
 
Een pelgrim trekt, wie drijft haar 
voort, 
de wijde wereld door, 
een stem, onhoorbaar, doet haar 
gaan, 
de hemel wijst haar spoor, 
de sterren vergezellen haar 
de warme zon, de maandag  
verlichten haar bij dag en nacht 
zo zal zij veilig gaan. 
 
En om veilig te gaan, vraagt ze 
onze zegen 
en waar mensen elkaar zegenen, 
daar zegent God, 
daar zegt God: Ik zal er zijn, 
ik ga met je mee, waarheen je ook 
gaat. 

 
Kijk om je heen en je zult Mij zien 
in al het goede, alle schoonheid die 
je omringt.  
 
Een pelgrim gaat haar weg en kijkt, 
aanschouwt wat groeit en bloeit; 
zij luistert naar het ochtendlied 
van vogels dat haar boeit; 
de schepping krijgt een nieuw gezicht 
en geurt in duizendvoud, 
het avond- en het morgenlicht 
omringen haar met goud. 
 
Maar op pelgrimstocht gaan, 
doe je niet zomaar. 
Daar is motivatie voor nodig, 
een reden, noem maar op… 
in ieder geval heb je tijdens het 
lopen 
alle tijd om na te denken… 
En om je te laten weten 
dat wij hier vaak aan je zullen 
denken 
geven we je iets mee 
om aan je rugzak  te hangen: 
een sleutelhanger met een foto van 
de kerk 
en onze Franciscaanse zegenwens: 
Vrede en alle goeds. 
 
Een pelgrim ziet haar lief en led 
met beide ogen aan, 
wat gaande wordt herrinering 
doet haar in vrede gaan, 
het ritme van haar eigen hart 
schept orde, geeft haar rust; 
de hemel heeft onopgemerkt, 
de binnenbrand geblust. 
 
Ik ga je nu vragen neer te knielen 
en de mensen om te gaan staan 
dan mogen wij jou zegenen.  

 


