
Slotgedachte bij de viering van 16 juli 2023 
 
(naar Antoon Vandeputte) 
Doorbreek de doodse stilte van het zwijgen: 
spreek mensen aan en geef hen hoop. 
Vertel hen hoe het leven heel anders wordt 
als wij nu, net als Jezus, kunnen samenkomen. 
 
Brood en beker, 
lief en leed durven delen met elkaar. 
Durven bidden tot een Vader  
die zorg voor ons draagt. 
Durven getuigen dat de liefde 
voor de medemens het leven anders raakt. 
 
Ja, doorbreek de stilte en vertel het aan de mensen. 
Dit is niet iets uit een ver verleden. 
Hij gaat nu verder met ieder van ons mee. 
Om een nieuwe wereld en een nieuwe aarde te maken.  


