
Slotgedachte bij de viering van 14 mei 2023 
 
Jezus als brug naar het nieuwe leven, 
een leven, gedragen in en door God 
die is en er zal zijn. 
 
Voor Maria, zo is gebleken, 
is Hij die brug geweest. 
Zij mocht Zijn moeder zijn, 
stond onder Zijn kruis 
en mocht ervaren: Hij leeft. 
 
Door Hem is zijn 
onvergetelijk geworden: 
de Moeder in nood, 
de Moeder van vreugde… 
ontelbare kaarsjes getuigen ervan. 
 
Voor alle moeders, 
Boven en beneden, 
steken wij vanmorgen 
een kaars bij Haar aan en bidden of zingen … 


