
Slotgedachte bij de eerste communie viering van 18 juni 2023 
 
Natuurlijk staat er ook dit jaar 
een handgemaakt cadeautje klaar, 
met een verhaal voor groot en klein, 
waar je zuinig op moet zijn! 
 
Je kunt ze dagelijks zien rijden; 
kist voorop,! De jongens en de meiden, 
die in de avond -niet in de morgen- 
in elke straat volop bezorgen. 
 
Dat beeld bracht ons op een idee: 
we geven ze een mini mee, 
niet met pizza’s, broodjes of frites, 
maar met symbolen, wie kent ze niet? 
 
De boekrol wijst de weg door het leven, 
Tien Woorden die je door mag geven! 
Bezorg ze maar van deur tot deur, 
zij geven de wereld de juiste kleur! 
 
Drie steentjes die je elke morgen 
eerst bij je eigen hart mag bezorgen, 
want geloof en hoop geven je moed, 
en liefde maakt de nieuwe dag goed. 
 
Wat elke gedoopte hoort te weten, 
wat je levenslang niet mag vergeten, 
is dat de ander in jou herkent 
dat je door Jezus geroepen bent. . . 
 
een lichtje te zijn in donkere dagen 
als mensen jou om wat liefde vragen; 
geef dan warmte, help waar je kunt 
en zeg spontaan: van harte gegund! 
 
Wees in de wereld een engel op aarde, 
breek en deel en wees van waarde! 
Maak het verschil, waar het maar kan, 
de wereld wordt er beter van! 
 


