slotgedachte bij de viering van 16 april 2023

Ik heb gehoord dat velen van jullie
zitten te wachten op een wonder.
Een wonder dat ik, jullie God,

de wereld zal redden.

Hoe zal ik redden, zonder jullie handen?
Hoe zal ik rechtspreken, zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben, zonder jullie hart?

Vanaf de zevende dag,

heb ik alles uit handen gegeven.
Heel mijn schepping,

en mijn wondermacht.

Niet jullie, maar ik
wacht nu op het wonder.



