
 

 

Door het druipen van de regen,  

door de kilte van de nacht  

zie ik voor me in de verte  

steeds een dag die stralend lacht. 
 

Door het woeden van gevechten,  

door het snijden van de haat  

zie ik in mijn mooiste dromen  

naar een lichte dageraad. 
 

’k Zie een dag waarop de donder  

van de oorlog is verstomd, 

 als ik droom hoe ooit de hemel  

over heel de aarde komt. 
 

’k Zie een dag die eind’loos ver is,  

zich alleen maar dromen laat,  

maar ook heel dichtbij kan zijn, 

 want in mij ligt de dageraad.  
    (lied ‘Dageraad’: M. Heerink) 

 

 

’k Zie een dag waarop de donder van de oorlog is verstomd, 

als ik droom hoe ooit de hemel over heel de aarde komt. 
(lied ‘Dageraad ’: M. Heerink) 
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God van Vrede, 

wij smeken U, zend ons Uw Heilige Geest 

en hervorm het gezicht van de aarde waarvan wij houden. 
Geef ons vrede. overal waar mensen wonen; 

de vrede die we zelf niet kunnen creëren  

en die machtiger is dan alle geweld,  
Uw vrede, een band,  

een nieuw verbond tussen ons allemaal,  

de levenskracht van Jezus Christus  

hier in ons midden. Amen.       (H. Oosterhuis) 
 

Sjaloom, chaveriem ! Sjaloom, chaveriem !  
Sjaloom, sjaloom !  
Lehitraoot, lehitraoot, sjaloom, sjaloom ! 

 

Mensen gevraagd 

die vrede zaaien door te verbinden, 
door bruggen te bouwen tussen mensen. 
 

Vrede vraagt om bezinning, 

begint in je hoofd en wil wonen in je hart. 
 

Een mens van vrede ben je niet zomaar, 
dat vraagt oefening in het dagelijks gebeuren. 
 

Meer dan ooit heeft de wereld ze nodig, 

die bruggenbouwers in het klein en in het groot. 
 

De vluchtelingen bieden ons de kans volop te oefenen,  

want ons denken en spreken, ons doen en laten  

tonen nog niet ten volle dat wij mensen van vrede zijn. 

 
Duiven van de vrede, sla wijd en zijd je vleugels uit, 
breng waar mensen wonen gerechtigheid en vrede. 
 

Zomaar een vraag: 

Wie bepaalt in welk land je wordt geboren 

en wie kiest de kleur van zijn eigen huid? 
Wie mag zeggen in dat gezin wil ik het levenslicht zien? 
 

U, jij, ik?. . . . . .  Niemand toch! 

Waarom zou dan de een meer zijn dan de ander? 
Waar haalt men het recht vandaan zo te denken? 
 

Denk ik zelf ook zo? 

 
Alle mensen zijn verschillend, niemand heeft hetzelfde haar, 
niemand heeft dezelfde ogen en toch hoor je bij elkaar! 
Als we denken elke morgen: ik help jou en jij helpt mij; 

en wij samen willen zorgen, worden alle mensen blij. 
Samen groeien, samen bloeien, brengt de vrede dichterbij, 
maakt de wereld zoveel mooier, niet alleen voor jou en mij. 
 

Van de bloemen kun je leren, wit, oranje, violet, 
dat zij samen kunnen vormen een veelkleurig groots boeket. 
En dus willen wij waarderen wie of wat je bent is goed;  

van wat jij kunt, kan ik leren; samen krijgen wij weer moed! 
Want wij leven van Gods zegen en die vind je bij elkaar. 
Mensen hebben mensen nodig en wordt de vrede waar. 

 
Heilige Geest, 
waai in de harten van de politieke leiders 

die zich omringen met wie hen volgen; 
die beslissingen nemen als waren we pionnen; 

die spelen met vuur en met mensenlevens. 

Misschien zijt Gij de enige Die iets in hen kan keren. 
Waai niet gewoon, blaas maar stevig, onmiskenbaar hoorbaar; 

tornado maar tot in de kwetsbaarheid van hun hart 

en doe daar maar wat nodig is. Amen.  
     (elisabeth www.pastoralezorg.be)  
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Thuiscatechese is een vorm van ervarend leren, 

bedoeld om in de thuissituatie geloven ter sprake  

te brengen, te voeden en te verdiep en. 

Daartoe zorgt de Stuurgroep catechese elke maand  
voor een passende kaart, die aansluit bij de belangrijke  

feesten, dagen en thema’s van de betreffende maand. 

Elke maand wordt de nieuwe kaart in de gezinsviering  

rondgedeeld en ligt daarna ligt de nieuwe kaart  
achterin de kerk voor u klaar.  

De kaart is ook verkrijgbaar via het parochiebureau. 

 
 

Geroepen om Gods  

beeld te zijn, 

de ander te bevrijden; 

om onrecht, leed,  

verdriet en pijn, 

met liefde te  

bestrijden. 

Alle mensen samen,  

niemand meer alleen 

onderweg naar vrede,  

alle mensen een! 

 

Vrede voor jou en vrede voor mij. 

Vrede voor wie het wil horen. 

Vrede begint met iets kleins als een kind. 

Zo wordt de vrede geboren. 
 

Knoop de vrede in je oren. 

Neem de vrede in je mond. 

Neem de vrede in je handen. 

Draag hem mee de wereld rond. 

Vrede, vrede. Vrede overal 
 

Vrede voor hem en vrede voor haar. 

Vrede op aarde voor mensen. 

Vrede voor alles wat ademt en leeft. 

Vrede om verder te wensen. Knoop... 
 

Vrede voor jullie en vrede voor ons. 

Vrede om in te geloven. 

Vrede van God die de wereld omspant. 

Vrede gaat alles te boven. Knoop... 
 

Alle mensen zijn verschillend, niemand heeft hetzelfde haar, 

niemand heeft dezelfde ogen en toch hoor je bij elkaar! 

Als we denken elke morgen: ik help jou en jij helpt mij 

en wij samen willen zorgen, worden alle mensen blij. 

Samen groeien, samen bloeien brengt de vrede dichterbij, 

maakt de wereld zoveel mooier, niet alleen voor jou en mij. 

 
We praten zo  

vaak over vrede. 

We lezen het 

woord in de krant. 

Is vrede  

geen oorlog, 

het recht van  

de sterkste? 

Is vrede de rust  

in een land? 

Vrede ?  

Wat is vrede? 

 
 


