
Slotgedachte bij de viering van 19 maart 2023 
4de zondag in de veertigdagentijd 
 
Veertig dagen tijd voor bezinning, 
de woestijn ervaren als ons verblijf; 
de berg opklimmen en ons laten raken, 
even weet hebben dat er Meer is; 
ons dorst lessen met levengevend water 
als richting voor ons bestaan. 
 
Veertig nachten, aardedonker, 
diepe, zwarte duisternis! 
Toch, zal het licht gaan overwinnen 
als wij, gedoopten, op gaan staan 
en samen nieuwe wegen gaan.  


