slotgedachte bij de viering van 15 januari 2023

Het is om moedeloos van te worden
al die berichten over eigen belangen
over hebzucht en zelfverrijking.

We lezen er dagelijks over in de krant,
we zien het elke dag op de tv.

Aan de stroom van leugens en bedrog,
van onrecht en geweld

lijkt geen einde te komen.

Uitbuiting is aan de orde van de dag,
net als misbruik en mishandeling.

Waar vinden we gerechtigheid,
waar de vrede?

In al die mensen die ja zeggen,

die doen wat zeggen te geloven,
die in alle eenvoud,

principieel de weg van Jezus gaan,
met vallen en opstaan,

maar eerlijk een oprecht.

Dat wij die mensen zijn

die al doende licht verspreiden, hoop geven,
omwille van die nieuwe wereld,

waar de tafel der armen rijk wordt gevuld.
Wie zet zich in voor gerechtigheid.



