
Slotgedachte bij de viering van 2 april 2023 
Palmzondag 
 
Niet hoog te paard, maar zittend op een ezel 
het lastdier van de armen. 
Zo reed Jezus Jeruzalem binnen. 
Hij werd bejubeld en toegejuicht, 
maar wat zou er in Hem omgegaan zijn? 
 
Zou hij gedacht hebben: 
‘Zien jullie het nu met eigen ogen, 
begrijpen jullie het nu? 
Het gaat niet om aanzien en macht, 
niet om heersen en bevelen. 
Het gaat om dienen, met hart en ziel klaarstaan 
in dienst van de Ene, 
bij Wie het gaat om het welzijn van alle mensen.’ 
 
En wij, wat denken wij nu straks 
ons palmtakje mee naar huis nemen? 
Zwaaien we de dienstbaarheid lof toe 
en mag onderweg naar Pasen 
die mens van het nieuwe leven 
in ons geboren worden 
of kiezen we in werkelijkheid toch 
voor ons eigen belang…   


