
  

  

 

 

 

 
 

 

 

                                    

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

                         

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ken je het verhaal, het verhaal van Jezus? 

Het is doorverteld, zie het grote Boek hier staan.  
Wie leest er vandaag uit voor, schildert ons Zijn lichtend spoor. 

Maar de Zoon van David vraagt: 'Wie sluit zich bij Mij aan?' 

Doorbreek de duisternis, wie durft het aan, 
Jezus zegt: ontsteek je licht  en het zal beter gaan.' 

 

     

G
e
e
f
 m

ij e
e
n
 z
ic
h
tb

a
a
r p

le
k
je

 in
 u
w
 h

u
is 

 

THUISCATECHESE  GOEDE WEEK 2023 
 

Wij zwaaien met palmen 

om geen vrede te hebben  

met de bestaande machten 

van geld en geweld tot op vandaag. 
 

We blijven het elkaar vertellen 

van die laatste avond  

daar in die bovenzaal. 

Om het niet te vergeten. 
 

Onschuldig en onmachtig! 

Het lot van elke ziel die  

aangeklaagd wordt op valse gronde. 

Waar ter wereld niet. 
 
Zij moesten gaan, ze wilden bij Hem zijn. Daar, bij  

zijn graf, kwam alles wat Hij gezegd had en gedaan  

tot leven! Hij is niet hier, Hij gaat u voor...   

Ze wisten even niet vanwaar het kwam. Tot ze beseften  

-van angst en schrik bekomen- Hij ging en deed ons voor! Kom, sta op, en leef!  
  

 

We blijven het  

samen herhalen 

dat gebaar  

van breken en delen. 

 
 

 

 

                       
 

02-04-2023 6e zondag:   Tijd om te . . .         . . . te kiezen’ 
 

Als Koning binnengehaald 

op een ezel, niet op een paard! 

Er wacht Hem een kroon... 

welke hangt af van Zijn keuze. 
 

Wat zou ik gedaan hebben; 

welke van de twee kronen wil ik dragen... 
 

De menigte staat Hem op te wachten,  

zwaaiend met palmen, roepend ‘Hosanna!’  

Hoe overtuigd,  
hoe welgemeend en voor hoe lang? 
 

Wat zou ik gedaan hebben 

in die menigte van Palmzondag, 

maar wat zou ik gedaan hebben  

de dagen daarna? 

 

06-04-2023 Witte Donderdag:     . . . te gedenken’ 
 

Op de laatste avond van Zijn leven  

vierde Jezus met Zijn dierbaren,  

Zijn leerlingen, Zijn vrienden,  

ergens in een bovenzaal 
het Joodse Pesachfeest. 

 

Tweeduizend jaar later gedenken wij 

opnieuw die bijzondere avond. 
 

Daar staat hij dan, de Tafel die ons zoveel te vertellen heeft  

over de laatste avond van Jezus’ leven. 
 

Het goddelijk wit kleurt deze onvergetelijke donderdag. 
 

Twee kaarsen mogen niet ontbreken, want de Joodse Pesachmaaltijd begint 

als deze worden aangestoken door de vrouw in huis. 
 

Het kruikje met olie verwijst naar de zalving door Maria. Ze wees Jezus als 

Koning aan en wilde Hem bemoedigen voor alles wat Hem te wachten stond. 
 

Ken je het verhaal, het verhaal van Jezus? 
Hij gaat naar de stad waar Hij Paasfeest vieren wil. 

Onderweg wordt Hij als gast door Maria blij verrast, 
zij wijst Hem als koning aan Het maakt Hem dankbaar stil. 

Door diepe duisternis, zo zal het gaan, 
Jezus weet: Mij wacht de dood maar Ik zal verdergaan. 

 

De schaal en waterkan met linnen doek zegt ons weer hoe Jezus zich klein 

maakte: voor ieder van zijn leerlingen knielde Hij neer om hen de voeten te 

wassen en af te drogen met de doek 
 

De korenaren en druiventrossen vertellen hoe zij, vermalen en uitgeperst, 

Brood en Wijn zijn geworden om Hem te gedenken. 
 

De boomschors wijst zonder woorden naar het houten kruis dat Hem wacht. 
 

Ken je het verhaal, het verhaal van Jezus, 
Hij deed het ons voor bij Zijn allerlaatste maal: 

Hij knielt neer voor iedereen, wast hun voeten één voor één 
deelt het brood, de beker wijn daar in die bovenzaal. 

Denk aan Mijn testament, zo zal het gaan: 
samen maaltijd vieren en dan schuif ik zachtjes aan. 

 

07-04-2023 Goede Vrijdag      . . . te waken’ 
 

Ken je het verhaal,  
het verhaal van Jezus? 
Hij sterft heel alleen  
aan het kruis op Golgotha;  
Jezus' eenzaamheid is groot, 
waarom wilden ze Hem dood? 
Hij had toch geen kwaad gedaan, 
liet enkel liefde na. 
Wint hier de duisternis? 
Waar is het Licht? 
Jezus blijft vertrouwen, heeft 
op God zijn hoop gericht. 

  
 

Ken je het verhaal,  

het verhaal van Jezus? 
Hij rijdt op een dag  

op een ezel over straat. 
Ieder zwaait met palm en roept 
dat Hij koning worden moet. 
Maar de zoon van David kiest: 
Hij weet waar Hij voor staat!  

Door diepe duisternis, zo zal het gaan, 
Jezus weet: Mij wacht de dood 
maar Ik zal verdergaan. 

 

Wij bidden U: hoor ieder mens in nood, 
voor wie het kruis te zwaar wordt en te groot; 
geef hen Uw hand en wees er met Uw Naam, 
Gij laat geen mensenkind ten onder gaan. 
 

Wij bidden U: ga mee met wie moet gaan, 
met wie in doodsangst op de vlucht moet slaan; 

trek met hen mee, bescherm hen met Uw Naam, 
wakker Uw liefde in ons, mensen, aan. 
 

Wij bidden U: doe ons Uw stem verstaan; 
laat ons niet vallen, wees met ons begaan; 
dat wij gaan doen, gezegend in Uw Naam, 
wat Jezus, delend, ons heeft voorgedaan. 
   (mel: Blijf mij nabij) 
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     THUISCATECHESE  MAART 2023 
       

       Wat is een Microkrediet? 
         Een microkrediet is een kleine lening aan een ondernemer, waar  

 mee zij een bedrijf kunnen beginnen of laten groeien. Anders dan een gift, 

 geeft een lening veel meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen. De leningen  

 zijn relatief klein en snel afgelost, zodat dit geld steeds opnieuw uitgeleend 

 kan worden aan 

 ondernemers. 

 Spaart u mee? 

 Contant in het  

 ‘vastenpotje’ 

 of via de giro v.d.  

 parochie: NL64  

 INGB0000626555 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

                           . . . te dromen’ 
05-03-0223 2e zondag:        
            

Voor even op grote hoogte, daar 

waar hemel en aarde elkaar raken! 

Daar droom je Gods droom: 

 
                      Ik hoop dat op de aarde  
            mensen durven kiezen om Jezus  
         achterna te gaan en nieuwe wegen  
   in te slaan; de Geest wijst ze de richting aan  
             -de liefde staat dan bovenaan-     
       een wereld bloeit als alle mensen samen  
       leven gaan. Nergens meer oorlog, elke  
       ruzie uitgepraat. Nergens meer oorlog,  
                   omdat liefde winnen laat! 

 

 
 

Vasten is jezelf iets on tzeggen 

- jij die in weelde leeft- 

en wat je daarmee uitspaart, 

geven aan wie veel minder heeft. 
 

 

Geef mij een zichtbaar plekje in uw huis 
 

 
 

   

 

 

 

                sam en    sparen      in de 40    dagent ijd 

 

 

            parochie ‘de Verrezen Christus’ 

 

 

Overal in alle ker ken brandt de Paaskaars 

en leest men uit het  Boek zo vol verhalen. 

Overal in alle kerken staat de T afel van Een 

om samen Brood en Beker te delen ; 

om te weten dat wij elkaar gegeven zijn.  

 

08-04- 2023 Stille zaterdag              . . . te wachten’ 
 

‘Bleibet hier  
und wachet mit mir. 

Wachet und betet,  
wachet und betet.’ 
 

Blijf bij Mij  

en waak hier met Mij.  

Wakend en biddend,  

wakend en biddend. 
 

Ken je het verhaal het verhaal van Jezus? 
Hij wordt van het kruis naar zijn moeder t’rugbracht. 

Levenloos ligt Hij op schoot, haar verdriet is intens groot. 
Iemand roept, ik heb een graf breng hem daar, ‘t wordt al nacht! 

Diep is de duisternis; waar blijft het Licht? 
Het ochtendgloren brengt een ongekend bericht! 

21:00 uur:  Paaswake             . . . op te staan’ 
      

Als het avond is geworden gaan de vrouwen naar  

het graf om het dode lichaam van Jezus te  

verzorgen. Niemand zegt iets, iedereen denkt aan  

Jezus en wat Hij bij zijn laatste maaltijd gezegd  

heeft: ‘Jullie moeten gaan doen, wat Ik jullie heb  

voorgedaan.’ Dan ineens begrijpen ze, wat ze  

moeten doen. Ze gaan terug naar de vrienden  

in de bovenzaal en vertellen:  
       Jezus lééft, Zijn Licht is niet gedoofd!  
 

Ken je het verhaal, het verhaal van Jezus? 
   Hij ligt in een graf, afgesloten met een steen. 
   Vrouwen gaan en horen blij: Jezus leeft de dood voorbij! 
   Zij vertellen in het rond: Hij laat ons niet alleen! 
   Drie dagen duisternis. Dan wordt het licht! 
   Pasen zegt: het Leven wint, is dat geen goed bericht. 
 

09-04-2023 10.30 uur Paasmorgen    . . . tot leven te komen’ 
P.S. niet vergeten de spaarpot voor              mee te nemen naar de kerk!

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


