
Slotgedachte bij de viering van 12 maart 2023 
3de zondag in de veertigdagentijd 
 
Water, doodgewoon water, 
water in overvloed, 
zo normaal. 
 
Water, sprankelend water, 
meer dan genoeg, 
elk uur van de dag. 
 
Water, helder schoon water, 
zoveel als we willen, 
gewoon uit de kraan. 
 
Water, kostbaar water, 
voor wie het ontberen, 
zonder water, geen leven. 
 
Water, levengevend water, 
wie ervan drinkt, zal leven; 
wie er mee gedoopt is, 
zal het, waar nodig, 
anderen te drinken geven. 
 
Water, woorden vol levengevend water, 
als richting voor ons bestaan. 
We mochten er vandaag van drinken 
om ons denken en doen op te frissen 
om met nieuwe moed op weg te gaan.  


