
Slotgedachte bij de viering van 7 mei 2023 
 
Mag het zo zijn 
dat onze gemeenschap 
die de droom van Jezus levend houdt 
 
dat onze kerk een plek is en blijft 
waar mensen zich thuis voelen, 
waar niemand zich alleen voelt; 
 
een huis, waarvan de deuren open staan 
voor een ieder die wil binnenkomen; 
waar ouders aankloppen voor de doop, 
hun kinderen meenemen naar de Tafel; 
 
een huis waarin wij samen leren 
uit het Boek dat is geleefd; 
waarin wij van harte vieren, 
het lief en leed van en het met elkaar delen; 
 
een huis waar samen kerkzijn bovenaan staat, 
maar waar wij ook aan onze opdracht worden herinnerd 
mee te bouwen aan die nieuwe wereld 
door licht van Gods licht te zijn 
voor mensen in de knel, dichtbij en verder weg; 
 
een huis waarin wij gastvrij blijven zingen: 
 
Kom je strakjes bij me eten, (K3) 
dan deel Ik met jou Mijn Brood; 
'k wil je nieuwe wegen wijzen: 
Leven na de dood! 
Kom je strakjes bij me eten, 
'k heb ook nog een beker Wijn: 
Ik zal bij je zijn. 
 
Kom je telkens bij me eten, 
Ik help jou door alles heen. 
Mocht je je verdrietig voelen, 
kom dan dicht bij Mij. 
Kom je telkens bij me eten, 
doe je mee, bouw aan Mijn Rijk: 
iedereen gelijk! 
 
 

Kom je dikwijls bij me eten, 
deel dan ook je eigen brood; 
alles wat je maar kunt missen 
dat maakt mensen groot. 
Kom je dikwijls bij me eten, 
doe het altijd in Mijn Geest, 
want dan is het feest! 


