
Slotgedachte bij de viering van 25 juni 2023 
 
Als je honderd jaar mag worden, 
weet je één ding heel zeker: 
om vrede gaat het, 
vrede in jezelf, 
met wat je toevalt, overkomt; 
vrede in je omgeving,  
je stad, je land, 
vrede in de wereld. 
 
Maar wie van vrede droomt, 
moet vrede zaaien; 
vrede vraagt om daadkracht, 
elke dag opnieuw. 
 
Dat heeft Jezus ons voorgeleefd 
én ons gevraagd 
na zijn dood Zijn levenswerk  
in Zijn Naam voort te zetten: 
samen Zijn Levend Lichaam te zijn. 
 


