
Slotgedachte bij de viering van 8 januari 2023 
 
Dag engel met je boodschap; 
we hebben je verstaan 
en zijn hier met z’n allen 
naar kerst op weg gegaan. 
 
Dag os en dag ezel 
met je eigen verhaal, 
bedankt voor je boodschap 
aan ons allemaal. 
 
Dag Josef en Maria; 
vertrouwvol durven gaan… 
daar komt het in ons leven 
dus eigenlijk op aan! 
 
Dag herders met je schapen, 
dag wakers in het veld; 
we zullen niet vergeten 
dat ieder schaapje telt! 
 
Dag wijzen uit het Oosten, 
gekomen van heel ver; 
u heeft ons willen leren: 
let op, een nieuwe ster! 
 
Dag Kerststal, dag 
bedankt voor de kerstnacht; 
we hebben je verhaal begrepen, 
je hebt je taal volbracht. 
 
Nu moeten wij het zelf doen, 
want vrede moet er komen 
en die begint niet heel ver weg, 
maar dichtbij, waar wij wonen. 


