
Slotgedachte bij de viering van 19 februari 2023 
 
Waar wachten wij nog op? 
Niet op onze opdracht, 
want die hebben we dit uur gehoord: 
Méér doen dan het gewone… 
 
Als christenen zijn wij er niet 
als wij genoegen nemen met het alledaagse; 
als christenen moeten we voorop durven gaan, 
bij al wat nodig is… 
een luisterend oor, een steun in de rug, 
een uitgestoken hand. 
 
En we hoeven het niet alleen te doen. 
Als gelovige mensen 
mogen we ons vergezeld weten door de Eeuwige, 
door Gods Geest, Gods Kracht die in ons woont, 
en die wij mogen oproepen, telkens waar nodig.  


