
Slotgedachte bij de viering van 9 april 2023 
Paasmorgen 
 
Opstaan en gaan! Moed hebben! 
Dat is de opdracht van Pasen. 
De wereld in bloei, 
daar blijven we van dromen. 
Niet hier in dit kerkgebouw moet het gebeuren, 
maar daarbuiten, als we naar huis gaan, 
naar daar waar we eten, drinken en slapen 
en alles daar tussenin. 
Daar waar we leven, daar moeten we opstaan 
en doen wat Jezus heeft voorgedaan: 
breken en delen, 
opkomen voor mensen in de knel, 
dichtbij, maar ook elders in de wereld. 
Een hele opgave, 
maar we hoeven het niet alleen te doen, 
‘Ik zal er zijn’ is erbij. 
En telkens als het moeilijk is, 
als het niet lijkt te lukken, 
zing dan hardop of zachtjes in jezelf dit Paaslied: 
 
Leven weet wegen uit de diepte van de dood    


