
Slotgedachte bij de viering van 5 februari 2023 
 
Ik zie het gebeuren 
in de speeltuin bij ons thuis: 
kinderen die aan de kant staan, 
omdat ze nooit de kans krijgen 
ook even te schommelen. 
 
Ik hoor het gebeuren 
op het schoolplein tegenover ons: 
kinderen schreeuwen om het hardst 
en altijd dezelfde er bovenuit: 
Jij mag niet mee doen! 
 
Ik voel het gebeuren 
als ik kinderen zie vechten op 
straat: 
de sterkste wint 
en de zwakste heeft het zwaar te 
verduren 
en blijft achter met nog meer pijn. 
 
Ik proef het gebeuren, 
want de smaak van gepest worden, 
om alles en om niets, 
herken ik feilloos… 
 
Maar juist dan zien en horen, 
dat voelen en proeven, 
maakt je sterk om op te staan en te 
zeggen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nee! Nee! Nee!  
Hier ga ik tegenin!  
Nee! Nee! Nee!  
Ik pas! Dit heeft geen zin. 
Nee! Nee! Nee!  
Hier ga ik tegenin! 
Nee! Nee! Nee! Ik pas!  
Dit heeft geen zin. 
 
Hé, zeg jij nee?  
Hier doe ik niet aan mee? 
Bekijk het.  
Maar je krijgt me niet zo maf. 
Hé, zeg jij nee?  
Hier doe ik niet aan mee? 
Loop je makk’lijk mee  
of haak je af?  
 
Schelden. Pesten. Plagen. 
Zeven tegen één. 
Grote monden winnen. 
Vind je dat gemeen? 
 
Nee! Nee! Nee! Hier…  
 
Duwen. Meppen. Knokken. 
Lachen om een fout. 
Iemand mag nooit meedoen. 
Laat je dat soms koud? 
 
Sterken pletten zwakken 
of trek je aan de bel? 
Durf je nee te zeggen 
als de rest zegt: ‘doe het wel!’ 


