
Slotgedachte bij de viering van 4 juni 2023 
 
Zullen we samen blijven dromen 
van wat de aarde worden moet: 
een hemels paradijs van vrede, 
Schrik niet! Ja,  je hoort het goed. 
 
Het wil opnieuw in ons beginnen, 
vandaag, in u, in jou en mij. 
Daar wil Gods licht, Gods liefde wonen. 
Maar is er wel een plaatsje vrij? 
 
Mag Gods licht door ons gaan schijnen 
voor wie in het donker gaan? 
Mag het iedereen verwarmen 
die zich in de kou voelt staan? 
 
Zullen we samen Jezus volgen 
doen wat Hij heeft voorgedaan, 
breken, delen, aandacht geven, 
gewoon in Zijn geest verdergaan? 
 
Zullen we samen blijven dromen? 
Dromen geeft ons moed en kracht! 
Blijf dat nieuwe land bezingen 
waarop de hele wereld wacht! 
 
 


