
Slotgedachte bij de viering van 26 maart 2023 
5de zondag in de veertigdagentijd 
 
Wij gingen te biecht, 
hebben naar onszelf gekeken, 
in alle eerlijkheid; 
hebben naar onszelf geluiserd, 
naar de stem van ons geweten. 
 
We hebben onszelf verteld, 
met of zonder woorden, 
wat niet deugde, 
wat fout was en verkeerd. 
 
We hebben vergeving gevraagd, 
de doop hernieuwd, 
met of zonder woorden 
de belofte gedaan 
getuigen te zijn 
van ons geloof in God, 
die ons nodig heeft om er te zijn 
voor wie bidt om zegen.   


