slotgedachte bij de viering van 12 februari 2023

Wat een geluk als je dat kunt zeggen
van ouders en hun Rinderen

onderweg naar eigen wegen,

want die krijgen voldoende bagage mee.

Wat een zegen als dat geldt

voor twee mensen die ervoor kiezen
samen verder te gaan,

want zij bouwen op vaste grond.

Want een geluk als dat waar is en blijft

bij tegenwind, als het stormt,

als het zich op toekomst belemmerd wordt,
want dan kom je er, hoe dan ook, doorheen.

Wat een zegen als daar sprake van is

in een gemeenschap, waar ieder anders is,
maar die samen voor de taak staan

het visioen levend te houden,
gerechtigheid te doen groeien,

de steppe te laten bloeien.



