
 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Geloven is  

dwars tegen alle twijfels in 

blijven vasthouden aan het Goede. 

Het is blijven vechten 

tegen het kwaad.  

 

Geloven is 

vol vertrouwen uitzien 

naar hoe het kan worden. 
Het is de moed niet opgeven, 

als het tegenzit. 
 

Geloven is in beweging komen, 
doen wat je zegt te geloven. 

Het is je roeping volgen 

mens voor een mens te zijn, 

licht van Gods licht. 
 

Geloven is 

elke dag opnieuw  

op zoek blijven naar het licht 

dat –hoe zwak soms ook- 

Gods licht wil zijn voor jou. 

 

DAT ZE NIET ZWIJGEN 
 

Over heel de wereld viert men Pasen,  

over heel de wereld wordt verkondigd 
wie als eerste de Levende zag,  

wie als eerste werd gezonden  

om dat te verkondigen. 
 

Dat ze niet zwijgen, 

al die vrouwen  

die het leven willen omarmen 

en redden uit de macht van het kwaad. 
 

Dat ze opstaan met de Levende 

en in Zijn licht de wereld wegslepen  

uit de greep van de alles verwoestende  

duisternis van haat en geweld. 
 

Dat ze opstaan en hun zwijgen verbreken 

in kerk en staat, in welke overtuiging ook 

om samen de weg naar nieuw leven te vinden. 
 

Dat mensen opstaan,  

mannen en vrouwen, van jong tot oud, 
die willen wandelen  

in het licht van de Eeuwige, 

omwille van een nieuwe wereld 
waar gerechtigheid vrede brengt. 
 

  
 

 

 

 

Ik zal er zijn is Zijn naam  

onzichtbaar aanwezig, 

overal en altijd, 

in dagen van vreugde, 

ten tijde van verdriet, 
wanneer je samen viert 

en wanneer je je eenzaam voelt. 
 

Ik zal er zijn is mijn naam, 
ik zal branden 

en je tot licht zijn  

in dagen van vreugde, 

ten tijde van verdriet, 

wanneer je samen viert 

en wanneer je je eenzaam voelt. 
 

Ik zal er zijn is onze naam, 

want waar ik brand,  

wil God aanwezig zijn. 

 

Dat er licht mag zijn 
 

voor allen die leiding geven, 

dat zij menslievend zijn; 

voor alle wereldleiders, 

dat zij de vrede dienen; 

voor alle leiders van godsdiensten 

dat zij de liefde voorleven; 

voor alle kerkelijke leiders 
dat zij het welzijn dienen. 

 

Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen . 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 2x 
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