
Slotgedachte bij de viering van 1 januari 2023 
 
Stop wat humor in je reistas. 
Neem wat optimisme mee. 
En wat reisgenoten zoeken, 
dat is ook geen gek idee! 
 
Weten welke kant je op wilt 
en op weg gaan met een doel, 
ook al is dat doel maar simpel, 
het geeft toch een goed gevoel. 
 
Durf eens naar de weg te vragen, 
stuur misschien een beetje bij. 
Laat je af en toe verrassen 
door die gekke maatschappij. 
 
Met wat wilskracht als bagage 
zit je bijna altijd goed. 
Grote struikelblokken neem je 
met een beetje durf en moed. 
 
Als je liefde weet te geven, 
wordt het leven kinderspel. 
Vul je reistas dus met liefde. 
Wie uitdeelt, komt er wel! 

(Portugal: Ad en Henny Raaijmakers) 


