
Slotgedachte bij de viering van 2 juli 2023 
 
Vandaag kreeg ieder van ons een bril, 
geen gewone,  
maar een heel bijzondere: 
een bril om in ons hart te kijken. 
 
Het is een bril 
die we ’s avonds op moeten zetten, 
als we stil in ons bed liggen 
en alle tijd hebben om na te denken. 
 
Heel benieuwd wat we dan te zien krijgen. 
 
We kijken eerst in de schatkamer  
waar we liever niet in  kijken, 
omdat we daar dingen bewaren 
die we beter weg kunnen doen... 
alles wat ons en andermans leven 
geen goed doet. 
 
Alle tijd om te gaan ruimen, 
niemand die het ziet, 
behalve dan die Ene... 
 
Dan kijken we nog even om de hoek 
in de schatkamer van het goede... 
Ligt daar veel onaangeroerd? 
Dan nemen we ons voor, 
dat moet morgen anders,  
daar moet morgen de Wind doorheen. 
 


